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KERKELIJKE ADRESSEN 

 

Pastoraat      Ds. Liesbet Geijlvoet, tel. 06 206 13 138 

      lgeijlvoet@gmail.com  

 

Scriba     T. Meindertsma, tel. 491882 

      meindertsma.tine@gmail.com  

Bezoekwerk      H. de Haan-Bilker, tel. 491759 

           hannekebilker@hotmail.com  

Ledenadministratie en  K. Braaksma, tel. 491882 

boekhouding     adm.pkn.sintjacob@gmail.com 

Collectebonnen    D. de Haan, 06 3847 1864 

 

Koster november   Willem Keizer, tel. 491978 

  

Rekeningnummers 

Protestantse Gemeente  NL43 RABO 0151 3856 29 

Diaconie en Zending   NL91 RBRB 0791 6372 20 

Protestantse Gemeente  NL62 RBRB 8835 8415 34 (collectebonnen) 

 

Website     www.pknsintjacobiparochie.nl 

Beamerdienst    liturgiepknstjacob@gmail.com 

 

Bloemendienst    tietie.klaver@hotmail.com, tel. 491798 

Redactie      kerknijspknsintjacobiparochie@gmail.com 

 

 

Een kaartje van de kerk  

De kerk laat graag van zich horen en stuurt een kaartje bij ziekte, zorg, 

overlijden van dorpsgenoten, geboorte, huwelijk en jubilea. Dit wordt 

verzorgd door Luitzen en Wietske Dijkstra, tel. 491718.  
 

 

Adressen ziekenhuis en verpleegtehuizen 
MCL:     H. Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden  

Noorderbreedte Jabikshof:   Hoyteslân 8, 9084 AJ  Goutum  
(voorheen Nieuw Mellens) 

Noorderbreedte Revalidatie:  Borniastraat 40, 8934 AD  Leeuwarden 

Parkhoven:    Dorhoutstraat 2-24,  8933 CX Leeuwarden  

De Batting:    Achlumerdijk 2, 8862 AJ  Harlingen 

mailto:lgeijlvoet@gmail.com
mailto:meindertsma.tine@gmail.com
mailto:adm.pkn.sintjacob@gmail.com
http://www.pknsintjacobiparochie.nl/
mailto:liturgiepknstjacob@gmail.com
mailto:tietie.klaver@hotmail.com
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KERKDIENSTEN  
 

 

29 oktober 
Dankdag 

Zie info op pag. 15 

  9.30 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk 

T. Meindertsma 

Kerk en eigen jeugdwerk 

   

  5 november 10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. J Lindeboom, Leeuwarden 

D. de Haan 

Zending 

12 november 
koffiedrinken 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. B. Bloemink, Beetgum 

L. Buurstra-Smits 

1e Werelddiaconaat, 2e Kerk 

19 november 
Heilig Avondmaal 

10.000 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Ds. L. Geijlvoet 

E. de Groot 

Avondmaalscollecte 

26 november 
laatste zondag 

kerkelijk jaar 

koffiedrinken 

10.00 uur 

Oud. van dienst 

Collecte 

Dhr. P. Glas, Ens 

D. de Haan 

1e Pastoraat, 2e Kerk  

 

 

AGENDA 

 

  5 november 9.30 uur/10.00 uur 2.0 dienst Sint Annaparochie 

12 november  Activiteit middengroep 

13 november  Kleine kerkenraad 

22 november 19.45 uur – 21.30 uur Gespreksavond ‘Ubunti’ 

30 november 20.00 uur Bijbelcafé 
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KINDERKERK  
 

 
 

29 oktober - Sita Buurstra - Matteüs 22:34-46 

 

 

 

 

12 november - Tjitske v.d. Wal - Matteüs 25:14-30 - Heb lef 

Een man gaat op reis en geeft zijn geld in beheer bij zijn 

dienaren: de een krijgt vijf talent, een ander twee, weer 

een ander krijgt één talent. De eerste twee verdienen 

geld met hun kapitaal, de derde stopt het in de grond. 

De landheer verwijt hem dat hij er niets mee gedaan 

heeft. 

 

 

 

19 november - Klaske Faassen - Matteüs 25:31-46 - Goed gedaan? 

Jezus vertelt over de dag dat hij terugkomt. Hij  zal mensen 

bedanken omdat ze hem geholpen hebben: ‘Ik had honger en jij 

gaf mij te eten…’ Tegen anderen zal hij zeggen dat ze hem juist  

niet geholpen hebben. Alles wat je doet voor kwetsbare 

mensen, doe je ook voor Jezus. 

 

 

 

26 november - Yda de Groot - Matteüs 24:14-35 - Een woord dat blijft 

Jezus vertelt over een tijd waarin schokkende dingen 

gebeuren. In die tijd zal de Mensenzoon terugkomen. De 

leerlingen kunnen iets leren van een vijgenboom: die laat 

in de wereld al zien dat de zomer eraan komt. Zo kunnen 

ook de leerlingen al iets zien van wat komen gaat. 

 

5 november - 2.0 Dienst in de Gideonkerk in St. Annaparochie 

Thema: God houdt van ons 

Aanvang: 9.30 uur koffie, dienst om 10 uur 
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OVERDENKING 

 

Noem mij bij mijn diepste naam.  

Wat is jouw diepste naam? 

 

We spraken op de volwassencatechese in Sint Annaparochie en bij het Bijbel-

café in Sint- Jacobiparochie over de roeping van de eerste leerlingen, uit 

Lucas 5: 1-11.  Anders dan bij andere Bijbelse roepingsverhalen, roept Jezus 

de leerlingen niet bij hun naam. Niet zoals Mozes bij het braambos, die uit-

drukkelijk zijn naam hoorde. 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. 

 

Jezus roept hen niet, maar Hij zegt het hen aan: ‘Vanaf nu zijn jullie vissers 

van mensen’, nadat Hij hen twee schepen vol met vis heeft laten vangen. 

Simon en de andere vissers zijn erg bang. Toen Simon Petrus de boten vol 

vissen zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, 

Heer, want ik ben een zondig mens’. Simon ziet zichzelf totaal anders, dan dat 

Jezus hem ziet. Hij ziet zichzelf als slecht en niet genoeg waard, om dit 

wonder te mogen ontvangen. Eerder was al zijn schoonmoeder door Jezus 

genezen. Ook al zo onbegrijpelijk. ‘Ga weg!’, roept hij in alle vertwijfeling. 

Maar Jezus zegt hem niet bang te zijn. 

 

Alleen op déze plek in dit ene verhaal, 

nu Simon Petrus op zijn knieën valt, 

staat deze nieuwe naam voluit. Is het 

omdat hij zichzelf opeens in een kort 

ogenblik door de ogen van de Heiland 

mag ervaren? Hij kent zichzelf als 

Simon. Maar misschien krijgt hij 

opeens een vermoeden dat hij een 

Petrus zou mogen worden. Een rots 

waar de kerk op wordt gebouwd. Hij 

schrikt zo erg! Hoe zou dat kunnen 

zijn? Petrus blijkt de diepste naam te 

zijn voor deze Simon. Rots. 

 

In sommige culturen krijgen mensen 

een nieuwe naam bij bijzondere 

gebeurtenissen in hun leven. Simon 

zal als discipel van Jezus leren hoe hij 

Simon Petrus kan zijn.  

Mijn moeder is mijn naam vergeten. 

Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 

Hoe moet ik mij geborgen weten? 

Noem mij, bevestig mijn bestaan, 

Laat mijn naam zijn als een keten. 

Noem mij, noem mij, spreek mij aan, 

o, noem mij bij mijn diepste naam. 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

 

Neeltje Maria Min,  

Voor wie ik liefheb wil ik heten, 

1966 

 

Vanaf haar 14e schrijft Neeltje Maria Min al 

gedichten. Onder het pseudoniem Sophie Perk 

werd haar eerste gedicht gepubliceerd in de 

'dichtershoek' van het Algemeen Dagblad.  
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We spraken in de beide gespreksgroepen over: Wat leren wij over onszelf? 

Als wij het op ons nemen om ons leven te richten op Jezus? Gaan wij allemaal 

een eigen bijzondere weg van leven en geloven?  

 

Ik dacht vandaag: onze naam gaat met ons mee op onze levensweg. We 

veranderen deze niet vaak. Misschien komt er een naam bij, door een 

huwelijk. Misschien hebben we meerdere voornamen en gebruiken we deze 

niet altijd. Maar toch, onze naam gaat met ons mee. Mensen roepen ons ermee 

of fluisteren onze naam heel zacht. We raken er vaak mee vertrouwd. De 

naam die je laat zeggen door wie jíj liefhebt.  

Maar hoe is dat andersom? Als we onszelf mochten zien door de ogen van wie 

óns liefheeft. Hoe heten we dan? En meer nog, hoe zouden we onszelf mogen 

noemen door de ogen van de Eeuwige?   

 

Liesbeth Geijlvoet 

 

  

Van de boekhouder 

 

Nu het einde van het jaar in zicht komt, verzoek ik de 

gemeenteleden die hun vaste vrijwillige bijdrage nog niet (helemaal) 

hebben betaald dit alsnog te doen, zodat ik op tijd de boeken af kan 

sluiten. Alvast bedankt. 

 

Klaas Braaksma

 
 

Deadline  

voor het Kerknijs van december/januari 

is zondag 19 november. 
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VAN DE KERKENRAAD  

 

9 oktober kwam de kleine kerkenraad bij elkaar. 

Normaliter vergaderen we als kleine kerkenraad bij 

de familie Buurstra in de Van Saksenstraat, maar 

omdat de familie deze week met vakantie was, waren we in ‘t Beerdhuus te 

gast. En wel in de nu anders ingedeelde ruimte naast de oude ingang. Het was 

er goed toeven: ruim maar gezellig. 

Anna Kuik had eerst nog een andere vergadering en zou wat later bij ons aan-

schuiven, maar dat gegeven was bekend en zo kon het gebeuren dat  de zaken 

waarbij Anna Kuik haar aanwezigheid noodzakelijk was, even naar een plek 

later op de avond geschoven werden. 

 

Douwe de Haan verzorgde zoals gebruikelijk de opening. Hij gebruikte daar-

bij woorden van ds. Jurjen ter Brinke.  2 Koningen 22:2  “Hij (Koning Josia) 

deed wat juist was in de ogen van de HEERE, en ging in heel de weg van zijn 

vader David en week niet af naar rechts of naar links.” Toch blijkt deze 

koning ongewild een verkeerde weg te zijn ingeslagen en als hij daar achter 

komt (hij krijgt een pas gevonden boekrol met wetten van de Heer aangereikt), 

tot inkeer komt en berouw toont, dan is er weer toekomst. De kern van het 

verhaal is dat er in het contact met God sprake is van tweerichtingsverkeer: 

God luistert naar ons en wij luisteren naar God.  

Daarna gaat Douwe voor in gebed. 

 
Wat is er besproken? 

* We kijken altijd terug op 

de notulen van de vorige 

keer. Deze keer waren ze 

door Lideke Buurstra 

gemaakt waarvoor ook 

vanaf deze plek hartelijk 

dank! 

 

* Er zijn verschillende mensen uit de gemeente die met ziekte en tegenslag te 

kampen hebben. We staan er in de kerkenraad altijd in het begin van de ver-

gadering bij stil. Daar hoorden we  ook dat mensen uit de omgeving van 

zieken niet schromen hun nabijheid te tonen: even informeren, de hand om-

hoog, even aanwippen, een naam doorgeven zodat er een bloemetje of kaartje  

 

Filipenzen 1:3-5 
 

Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan 
u denk -  in elk gebed van mij voor u 
allen bid ik altijd met blijdschap – van-
wege uw gemeenschap aan het Evangelie, 
van de eerste dag af tot nu toe. 
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naar toe kan gaan. Fijn dat gemeenteleden ook onze predikant bellen als er 

zorgen zijn.  

 

* Er wordt deze week een lijst gemaakt van gemeenteleden die nog niet een 

kennismakingsbezoek hebben gehad van onze predikant, ds. Liesbet Geijlvoet, 

zodat zij zelf de bezoeken voor deze maand kan regelen. In de volgende  

vergadering komen we terug op dit punt. 

 

* De kerkrentmeesters bereiden de actie Kerkbalans voor.  Begin  2024 doen 

we als kerk weer mee aan deze actie. 

 

* Er  is met alle mensen die betrokken zijn bij het jeugdwerk teruggekeken op 

het vorig seizoen en vooruitgekeken naar ‘hoe nu verder?’ Iedereen was er en 

dat geeft al aan hoe het met de betrokkenheid zit! Bijzonder.  Er is besloten 

om door te gaan met het organiseren van projecten voor de kinderkerk; advent 

en Pasen. Daarnaast zal er vanaf 2024  niet meer elke zondag kinderkerk zijn, 

maar eens in de drie weken. Als dat ritme tijdig gecommuniceerd wordt met 

alle ouders en kinderen, hoopt men een grotere groep kinderen bij de kinder-

kerk te mogen verwelkomen. Dat is uiteindelijk de bedoeling van deze wijzi-

ging en voor de kinderen ook veel leuker. In de weken dat er geen kinderkerk 

is, zijn de kinderen natuurlijk wel welkom in de kerk. In de open kasten achter 

in de kerkzaal ligt materiaal waar ze tijdens de preek mee bezig kunnen zijn. 

Ook zullen de gastpredikanten van deze wijziging op de hoogte gebracht 

worden en zullen we de nieuwe data van kinderkerk 2024 in Kerknijs 

vermelden bij het schema van de kerkdiensten. 

Tjitske van der Wal blijft de projecten uitzoeken en organiseren!  Fantastisch! 

Er komen weer clubs voor jongere en oudere kinderen. Er zal nog voor één 

club leiding worden gezocht, omdat Hilly Meijer stopt als leidster. Zij neemt 

de taak van coördinator jeugdcentrale op zich. Dan is in ieder geval de orga-

nisatie/coördinatie van het jeugdwerk weer veilig gesteld als de jeugdouder-

lingen Binke Koopal en Eléne de Groot gaan stoppen. Dat zij jgingen stoppen, 

dat wist de kerkenraad al een poosje. Hun termijn is verstreken. In de dienst 

van 19 november zal er afscheid van ze worden genomen. Ze zullen gemist 

worden! 

 

* Fijn dat de nieuwe kerkelijk werker van St. Anne - Jacob Nentjes - naast ds. 

Liesbet Geijlvoet ook iets wil betekenen voor de jeugd van St. Jacob. 
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* Douwe de Haan heeft, nu we zelf geen organist meer hebben, contacten 

gelegd met de organisten van de naburige gemeentes. We zijn enorm blij met 

hun spontane hulp en medewerking in deze, zodat op zondag het orgel weer 

klinkt. Douwe heeft een lijst gemaakt van organisten voor de komende 

maanden en die lijst gaat naar de scriba zodat de naam van de organist of  

begeleiding ook in Kerknijs vermeld kan worden. We vragen om begrip als  

het vinden van een organist eens een keer niet lukt. Gelukkig hebben we de  

beamer nog. Dan zingen we die enkele keer maar gewoon met ‘Nederland 

zingt’ mee.  

 

* We hadden een mooi voorraadje preken en 

zangdiensten maar door diverse afzeggingen zijn 

we er nagenoeg doorheen. Tjitske van der Wal is 

met de preeklezers en de zangcommissie in 

gesprek gegaan om weer wat nieuwe voorraad te 

maken. Dat is op heel korte termijn al weer gelukt, 

zodat we bij afzegging altijd iets achter de hand 

hebben. Onze dank is groot, want achter dat 

kweken van een voorraadje zit veel werk. 

 

* Dankdag voor gewas en arbeid en 

eeuwigheidszondag: we kijken er even naar vooruit 

en alle acties worden in gang gezet. 

 

* Carien Mennegat-Zwaan heeft weer een mooi 

rijtje voorgangers weten te vinden voor 2024 en 

hun namen verwerkt in het nieuwe preekrooster. 

Zodra het rooster compleet is, zal het naar de  

diverse geledingen gaan.  Namens u allen zeggen wij, de kerkenraad,  Carien 

heel hartelijk dank voor deze klus waar veel tijd en energie in gaat zitten. 

 

* 12 november is er een activiteit voor de middengroep. 

 

* Anna Kuik vertelt nog even over de laatste vergadering met de combinatie. 

Het was een fijne vergadering en voor de inhoud verwijzen we u naar elders in 

dit Kerknijs. 20 november vergadert de combinatie opnieuw, dan in St. Jacob.   

 

 

Psalm 91: 1, 2 
 
Wie in de 
schuilplaats van 
de Allerhoogste is 
gezeten, zal 
overnachten in de 
schaduw van de 
Almachtige. Ik zeg 
tegen de HEERE: 
Mijn toevlucht en 
mijn burcht, mijn 
God, op Wie ik 
vertrouw! 
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U merkt het al, wij houden als kerken contact met elkaar zodat we van elkaar 

weten wat er speelt, wat er georganiseerd wordt en waar we elkaar kunnen 

helpen, inspireren. 

 

Anna Kuik sluit de vergadering met het gedicht  ‘Wijs ons wegen’. Om elkaar 

te vinden, de handen ineen te slaan. Uit de bundel medemens.  

 

13 november hoopt de kleine kerkenraad weer bij de Buurstra’s  te 

vergaderen. 

  

Het college van kerkrentmeesters 

is op zoek naar (een) vrijwilliger(s) voor de 

functie van KOSTER. 
 

Onze huidige koster Brand de Haan, heeft aangegeven deze functie te willen 

neerleggen per 1 januari 2024. Er blijven dan nog twee kosters over en wij 

zien deze groep graag uitgebreid met één of meerdere personen.  

 

Denkt u dit is precies wat voor mij, meldt u dan bij één van de leden van het 

college. Dit kan bij Douwe de Haan, G. van Tuinenstraat 50 of Lideke Buurstra, 

G. van Saksenstraat 38.  

 

Wilt u informatie over de werkzaamheden van een  

koster, Brand de Haan G. van Saksenstraat 10, wil u  

graag vertellen wat deze functie inhoudt.  

 

Omdat 1 januari al over twee maanden is, stellen wij  

het op prijs antwoord van u te krijgen vóór zaterdag  

18 november as. zodat u de mogelijkheid hebt om  

ingewerkt te worden.  

 

Wij zien uw reactie met spanning tegemoet. 
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Kort verslag bijeenkomst combinatie Bildtse Parochies  

d.d. 18-9-2023                                                 

 

Als opening leest onze predikant het gebed om Vrede, zoals dat in het blad 

Petrus is verwoord vanwege de Vredesweek. 

Daarna volgt een rondje vertellen hoe het in de wederzijdse gemeenten gaat. 

 

Vrouwenparochie - Men heeft goede zomerdiensten gehad met de Vrije 

Evangelische Gemeente van Oudebildtzijl. Wellicht voor het laatst omdat we 

de komende jaren naar Zes Zomerdiensten gaan.  Als eigen kerk bevalt het 

hebben van diensten om de 14 dagen eigenlijk prima: er komen meer mensen, 

de collecten lijden er niet onder en als kerkenraad geeft het gewoon weer 

energie om de dingen op te pakken.    

 

Sint-Jacobiparochie -Men heeft een goede startzondag gehad. Verder  is er 

een jaarprogramma gemaakt van wat ze dit jaar willen gaan doen. Een 

tragische gebeurtenis was het onverwachte overlijden van hun vaste organist. 

De kerk is heel blij dat organisten uit de omgeving zo spontaan hulp bieden. 

 

Sint Annaparochie - Ook hier heeft men een goede startzondag mogen heb-

ben. De gemeenteleden hebben een opgaveformulier gekregen waarop ze 

kunnen aangeven wat ze in het komende winterseizoen zouden willen doen. 

Een mooi onderdeel van de dienst was het bevestigen van 17 nieuwe ambts-

dragers: een diaken, een ouderling-kerkrentmeester en 15 ‘zitters’. Dit zijn 

gemeenteleden die hebben toegezegd minstens 3 keer per jaar dienst te willen 

doen als ouderling of diaken. Er volgt enige uitleg over het hoe en wat. Verder 

kan Jaep van der Wal  de buurkerken uitnodigen voor de bevestigingsdienst 

van de nieuwe kerkelijk werker in Sint Annaparochie, dhr. Jacob Nentjes, op 1 

oktober as. 

 

Terugblik gezamenlijke dienst 1e Pinksterdag 2023   

Iedereen is het erover eens dat het een goed begin was van de gezamenlijke 

diensten. Afgesproken wordt dat de kerk wáár de dienst wordt gehouden ook 

voor ouderlingen, diakenen, etc. zorgt. Men is het beste thuis in eigen huis, 

tenslotte. 

Anna Kuik  merkt nog op dat er om gedacht moet worden dat de diaconieën 

na afloop even de collectebonnen of collectemunten verrekenen. Dat was iet-

wat verrassend toen men in St. Jacob de collecten ging tellen: men kent daar 

collectebonnen en vroeg zich af wat dat voor munten waren met een gat er in. 
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Wat doen we nog meer in winterseizoen 2023/2024?    

• Is het een idee om als gezamenlijke kerken iets meer te weten te komen 

van dementie en dan wel met de nadruk op het volgende: Hoe ga je om 

met mensen met dementie, hoe laat je ze in hun waarde? Anna  Kuik 

geeft aan dat men bij het IDO iemand heeft die kerkenraden daar 

voorlichting over geeft. Afgesproken wordt dat bij alle drie de 

kerkenraden wordt nagegaan of men een gezamenlijke avond met de 3 

kerkenraden ziet zitten om met de vertegenwoordiger van het IDO 

hierover van gedachten te wisselen.  

• De buurparochies zijn welkom bij dankdag en bidstond in St. Anne. 

• St. Jacob geeft de data door van de Bijbelcafés.  

• St. Anne probeert de dingen te organiseren waarvoor de gemeente 

zich kan opgeven. Als daar meer duidelijkheid over is, worden de 

buren uitgenodigd 

• Voor de middengroep is er op 12/11 een bijeenkomst. 

• Op 14 april wordt er iets georganiseerd over de Kliederkerk. 

• Er komen in St. Anne gespreksavonden over ‘Samen Jong’. 

 

 

We proberen elkaar zoveel mogelijk en tijdig op de hoogte te houden en dan 

ook aan te geven of ‘de buren’ welkom zijn. 

 

Als sluiting zingen we ‘Heer, wees met ôns ant een and’re keer’. 

 

Jaep van der Wal 

1 Timotheüs 2:1-4  
Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, 
voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle 
mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat 
wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en 
waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van 
God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden  
en tot kennis van de waarheid komen. 
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Gespreksavonden  
over het boek ‘Ubuntu’ 
 

Op woensdag 22 november,  
13 december, 10 januari  
en 14 februari.  
Van 19:45 uur tot 21:30 uur. 
Regenboogkamer Gideonkerk  
St. Anne (achteringang) 
 
We zullen praten over het boek  
‘Ubuntu’ van Mungi Ngomane, klein- 
dochter van Desmond Tutu. Hij was  
één van de geestelijk leiders van  
Zuid-Afrika in de vorige eeuw. Zijn kleindochter heeft zijn 
gedachtegoed vertaalt naar thema’s voor vandaag. Bijvoorbeeld: 
Zie jezelf in de ander, kies hoop boven optimisme, de kracht van 
vergeving en andere mooie gespreksonderwerpen.  
 
Ubuntu is de Afrikaanse filosofie over de leefgemeenschap; 
mensen hebben elkaar nodig om werkelijk ‘mens’ te zijn. En ook : 
wat heb je nodig in je omgang met elkaar om werkelijk een 
‘Mienskip’ te vormen?  
Deze filosofie vertaalde zich naar de kerken in Zuid-Afrika. Wat 
zou het betekenen in onze dorpsgemeenschappen? Iedereen is van 
harte uitgenodigd om mee te praten. Want juist in veelkleurigheid 
van mensen kun je komen tot een brede open gemeenschap.  
 
Wil je graag meedoen in de gespreksgroep? Meld je je dan even 
aan? Dan weten we dat we je mogen verwachten.  
 
Liesbet Geijlvoet 
lgeijlvoet@gmail.com of 06 206 13138  
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UIT DE GEMEENTE 

 

Alle zieken wensen wij vaste grond onder de voeten toe en hoop op herstel. 

 

Uit Almere kregen we bericht dat ons oud gemeentelid Bauke 

Beimers op 13 september is overleden. Op de rouwkaart staat ‘Intens 

genietend van zijn kinderen en kleinkinderen en met liefde en 

aandacht voor de mensen om hem heen, ging hij door het leven. 

Soms met een traan, maar meestal met een gulle lach en vermaak 

kleurde hij onze dagen’.  Na de rouwdienst in CGK “De Hoeksteen” 

in Emmeloord is hij bij zijn vrouw in St. Jacob begraven. 

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen we onze gemeenteleden 

Simon Vellinga en Tjipke Bloemhof, die ons dit jaar zijn 

ontvallen, gedenken. We zullen dat doen in de dienst 

van 26 november waarin dhr. Glas de voorganger is. Er 

is in die dienst voor iedereen gelegenheid een lichtje te 

ontsteken voor een dierbare overledene. 

 

Wij verwelkomen Tea Wolbers en haar gezin, en Jannie 

Reitsma in onze gemeente. Wat fijn dat jullie erbij willen 

horen! We hopen dat jullie voelen dat je welkom bent. 

 

Wij zijn heel erg blij met de bereidwilligheid van alle organisten uit de 

omgeving. Door jullie klinkt ons 

orgel weer op zondag! 

 

 

Johannes en Gepke Veenstra zijn sinds kort via streaming met 

ons verbonden en zijn zo aanwezig bij de vieringen op zondag. 

 

 

In de dienst van 19 november nemen we afscheid van 

onze jeugdouderlingen Binke Koopal en Elène de Groot. 

 

 

Bijbelcafé:  

donderdag 30 november 20.00 uur ’t Beerdhuus. 
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VAN DE DIACONIE  

 

Bijzondere collecten  
 

5 november  - Najaarszending 

Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen 

getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten 

predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale 

taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als 

docent praktische theologie.  Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in 

samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met 

hun gemeenteleden om te zien naar anderen. 

Meer weten? kerkinactie.nl/blogbierman, kerkinactie.nl/socialekerkcolombia 

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 

o.v.v. collecte Najaarszending. 

 

 

12 november - Werelddiaconaat 

Libanon - Kansen voor jongeren in achterstandswijken 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de pro-

blemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld 

ontnemen jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk 

in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare 

tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en 

vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten 

tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey. 

Meer weten?  kerkinactie.nl/jongerenlibanon  

Dit werk steunen? Maak dan uw bijdrage over op  NL 89 0457 457 457 o.v.v. 

collecte Werelddiaconaat november. 

 

 

26 november - Bildtse minima - zie pagina 26 en 27 

 

 

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? 

 

Hartelijk dank,  

Anneke Keizer-van Vaals 
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OPBRENGST COLLECTES  

17 september           Werelddiaconaat          €   36,20 

         Kerk    €   30,20 

24 september           Zending                    €   73,20 

 

  1 oktober                Kerk en Israël            €   45,50 

  8 oktober                Missionair werk         €   34,00 

          Kerk    €   31,00 

15 oktober                Diaconie                    €   64,20 

 

 

Hartelijk dank voor de gaven. 

 

Zondag 29 oktober - Dankdag voor gewas en arbeid 
 

Naast de collectes tijdens de kerkdienst is er in de dienst ruimte voor 

danken voor gewas en arbeid. We willen dit uiten in daadwerkelijk 

delen van onze dankbaarheid en willen u vragen of u deze zondag 

houdbare producten wilt meenemen voor de weggeefkast in de Opstap, 

hier in het dorp. 

 

U kunt producten inleveren in de hal en wij zorgen dat het naar de 

Opstap wordt gebracht. 

Komt een ander tijdstip u beter uit dan kunt u ook producten brengen 

bij Anneke Keizer, D. de Bildtstraat 11. 

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage. 
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VAN DE ZENDING 

Gereedschapskisten 

Ook dit jaar is het weer zover en mogen er 15 studenten in december 

afstuderen aan de ambachtsschool in Kilangala, Tanzania. Bij dit afstuderen 

krijgen de studenten een gereedschapskist/pakket cadeau om direct aan de slag 

te kunnen.  

 

Een diploma als bouwsteen naar een beter leven. Logisch, denk je al gauw. 

Maar voor veel kinderen is die toekomst niet bepaald hoopvol. Zeker niet als 

je een meisje bent. Dan zit ja al gauw thuis met weinig ander perspectief dan 

trouwen, een gezin stichten en net als je ouders altijd en eeuwig de eindjes aan 

elkaar knopen.  

 

De studenten op deze foto 

hebben een ander toekomst-

beeld voor zich. Straks kunnen 

deze jongens en meisjes een 

inkomen gaan verdienen voor 

zichzelf en hun familie en 

kunnen misschien hun broertjes 

en zusjes ook naar school. Voor 

zo’n toekomst wil je wel je best 

doen! 

 

Trijntje Beimers zag het ook voor zich: een hoopvolle toekomst voor kinderen 

en voor de andere mensen op de missieposten in Kilangala en Kantembo. Om 

dit mogelijk te blijven maken zullen onze trouwe sponsoren binnenkort weer 

een brief ontvangen met de vraag om ook dit jaar weer mee toe doen en deze 

studenten te steunen. 

 

Voor meer informatie kunt u altijd kijken op: www.kilangala.nl.  

Bent u nog geen sponsor, maar zou u dit wel willen dan kunt u dit aan mij 

doorgeven. 

 

Namens de studenten en de zending-diaconie alvast bedankt! 

 

Liesbeth Buurstra-van Leeningen 

zending.pkn.sintjacob@gmail.com 

   

http://www.kilangala.nl/
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KERKELIJKE STAND 

 

De bloemengroet  

De laatste twee maanden zijn de bloemen gebracht naar 

de volgende gezinnen: 

  

Mw. E. Monsma-Zwart, Wassenaarstraat 51, St. Anne  

Dhr. R. Triemstra, Oosteinde 

Mw. S. Smidt-Dijkstra, van Wijngaardenstraat 26 

Mw. G. Veenstra-Schoorstra, Gerben van Tuinenstraat 47 

  

Mw. J. Nonnekes-de Valk, Hartman Sannesstraat 22, St. Annaparochie 

Mw. B. Koopal-Dijkstra, Broedertrouw 23 

Mw. A. Keizer-van Vaals, Dooitzen de Bildtstraat 11 

Dhr. A. Steensma, Kadal 25 

Mw. A. Sijbesma-Visser, Kadal 21                                            

 

Namens iedereen bedankt voor het bezoek en de bloemen. 

Tietie Klaver 

 

 

Bedankt  

Begin september bleek uit onderzoeken dat ik onrustige cellen had in de 

baarmoeder. Via een operatie is de baarmoeder verwijderd en na pathologisch 

onderzoek bleken de cellen kankercellen te zijn die dieper waren ingenesteld 

dan eerder was verwacht. Om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten volgde er 

begin november 3 keer een inwendige bestraling. Van velen mochten we 

bemoedigende woorden, kaarten en bloemen ontvangen wat we heel fijn 

vinden.  

We hopen dat de komende bestraling het gewenste resultaat mag halen, wij 

staan er zeker positief in. 

Willem en Anneke Keizer 

 

 

Jubileum 

Frans Buurstra en Sita Buurstra-Dotinga, Gijsbert van Swietenstraat 24, 

9079LW vieren D.V. 20 november hun 12,5 jarig huwelijksjubileum.  
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Verjaardagen 70+ 

 

3 november 74 Mw. C. Schuiling-Dijkstra, Oosteinde 30, 9079LC 

4 november 94 Mw. Sj. Houtsma-op de Hoek, 

    Saltryperlaan 1 kmr. 107, 8861VD HARLINGEN 

8 november 84 Mw. H. Sijtsma-de Boer, Oudebildtdijk 831, 9079NE 

8 november 78 Dhr. D. Buurstra, Georg van Saksenstraat 38, 9079KH 

9 november 71 Dhr. G.W. Jensma, Oudebildtdijk 723, 9079NB 

 

11 november 86 Mw. A. Hemrica-Streekstra, Zuideinde 14, 9079LN 

11 november 75 Dhr. J. Hoitinga,,  

Oudebildtdijk 1018, 9075NK, Westhoek 

12 november 73 Dhr. J. Wobbes, Eikenstraat 9-3, 8924JA, Leeuwarden  

19 november 72 Mw. T. Klaver, Gerben van Tuinenstraat 30, 9079MJ 

De Heer zegt niet, dat je maar niet moet huilen, 
Dat het er nu op aankomt, sterk te zijn. 
Hij weet toch zelf, wat zwakheid is en pijn? 
Mijn kind, zegt Hij, kom nu maar bij Mij schuilen. 
  
De Heer zegt niet, dat je maar niet moet vragen, 
En dat je flinker moet zijn dan je bent. 
Hij heeft toch zelf ook het ‘waarom’ gekend? 
Mijn kind, zegt Hij, laat Mij maar helpen dragen. 
  
De Heer zegt niet, dat niemand zal begrijpen 
Hoe zwart de nacht van eenzaamheid wel is 
Was Hij niet eenzaam in de duisternis? 
Mijn kind, zegt Hij, laat Mij je hand maar grijpen. 
  
De Heer zegt niet, waarom zou je nog werken, 
Nu toch je leven haast geen doel meer heeft. 
Is Hij, Die stierf, Dezelfde niet Die leeft? 
Mijn kind, zegt Hij, Ik zal je zelf wel sterken. 
  

 

Uit: Voor ogen die het donker zagen  
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Bidden voor de vrede van Jeruzalem 
Door Ruben Hadders 
 

“In de Bijbel staat dat je moet bidden voor de vrede voor  

Jeruzalem. Dat wil ik heel graag, maar wat dan met al  
die profetieën waaruit blijkt dat er voorlopig nog geen  

vrede zal komen? Is dat niet tegenstrijdig?”  

 
De context 
Als eerste dienen wij altijd de context te onderzoeken, waarin een bepaalde uitspraak 

wordt gedaan. In dit geval is de oproep  ‘bid om de vrede voor Jeruzalem’ afkomstig 
uit Psalm 122 - een pelgrimslied volgens het eerste vers. En eigenlijk is dat wel een 
mooie omschrijving. Want inderdaad, dit is het lied van een pelgrim, van iemand die 

onderweg is, iemand die een heilige reis maakt, maar zijn bestemming nog niet heeft 
bereikt. Met andere woorden: het is vooral een profetisch lied. In het lied wordt 

namelijk gesproken over ‘een stad die hecht samengevoegd is’ (vs. 3), waarin ‘het huis 
van de HEERE’, oftewel de tempel te vinden is (vs. 1) en waarin het vrede is (vs. 8). 
Vandaag de dag is daar allerminst sprake van. Ook zien wij de verstrooide stammen 

van Israël nog niet optrekken naar de heilige stad, zoals we in het vierde vers lezen. 
Kortom, uit de context blijkt dat de lied-schrijver, David, zijn ogen gericht heeft op de 

toekomst. De vrede die hij bezingt is een toekomstige vrede. Het is de vrede van de 
beloofde Vredevorst, Die eenmaal vanuit Jeruzalem de wereld zal regeren: Christus 
Jezus. Maar zover is het nog niet. 

 
Vrede nu 

Je zou kunnen zeggen dat bidden om vrede nu, hoe goed bedoeld ook, zelfs in strijd is 
met de wil van God. Immers, de Heere Jezus profeteerde: “Jeruzalem zal door de 

heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Luk. 
21:24). Dat is een oordeel van God over Zijn volk, vanwege hun ongeloof. Toen de 

Heere Jezus naar Jeruzalem trok en in de verte de stad zag liggen, zei Hij in tranen: 

“Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient” (Luk. 
19:42). 

 
Schijnvrede 
Wat dient Israël dan tot vrede? Het antwoord is eigenlijk heel simpel: Hem te aanvaar-

den als de beloofde Messias. Als Israël zich bekeert tot Hem, dan zal Hij wederkomen 
op de wolken en ‘de stad van de vrede’ in ere herstellen. Dan heeft Jeruzalem geen 

leger meer nodig, want de Allerhoogste zal haar vijanden letterlijk wegvagen. Hoe 
anders is dat vandaag! Israël vertrouwt nog altijd op haar eigen kracht, in plaats van 

op de Heere. Weliswaar groeit het aantal Joodse mensen dat Christus aanneemt als  
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Heere en Verlosser de laatste jaren sterk. Het Joodse volk als zodanig bevindt zich 
echter nog steeds in, wat je zou kunnen noemen, een ‘ontkenningsfase’. Wie thuis is in 
het profetisch Woord beseft dat er nog heel wat zal gebeuren voordat daar 

verandering in komt. Zo waarschuwt Paulus bijvoor-beeld voor een schijnvrede (1 
Thes. 5:3). Velen zullen er zijn die deze vrede ten onrechte als waarachtig zullen 

beschouwen. Hoe waar blijken dan opnieuw de woorden die de Heere eens sprak bij 
monde van Hosea: “Door gebrek aan kennis gaat Mijn volk ten gronde”. Ik ben bang 
dat wij daar als christenen wel eens mede debet aan zouden kunnen zijn. Want 

hoeveel predikers zijn er vandaag de dag niet, die claimen dat de vrede voor 
Jeruzalem nabij is? 

… 
Het moge duidelijk zijn dat het prediken van Gods Woord - want dat is wat profete-ren 

in meest letterlijke zin is - een zeer verantwoordelijke zaak is, in het bijzonder waar 
het de toekomende dingen betreft. Daarom heb ik grote moeite met predi-kers die 
oproepen te bidden voor de vrede voor Jeruzalem, zonder daarbij de voor-waarde te 

noemen van die vrede: bekering tot God en de komst van de Vredevorst. Dan citeren 
zij namelijk niet het Woord van God, maar spreken zij, zoals Ezechiël schrijft, “naar 

hun eigen uitzicht” (13:1). Of, zoals het er letterlijk staat: “uit hun hart”. Goed bedoeld 
waarschijnlijk, maar toch een kwalijke zaak met zeer ernstige gevolgen. 
 

Ware vrede 
Als wij al bidden voor de vrede voor Jeruzalem, laat ons oog dan gericht zijn op de 

ware vrede, die niet zozeer politiek, maar bovenal geestelijk van aard is. Zoals Paulus 
schrijft: “Mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid” (Rom. 10:1). En hij 
weet: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem 

uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden” (vs. 9). Maar, stelt hij de 
confronterende vraag, “hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord 

hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?” (vs. 14). 
Waar Jeruzalem behoefte aan heeft zijn natuurlijk bidders, maar ook predikers! “Hoe 

liefelijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen”, zegt Paulus (vs. 15). Uit de 
context blijkt wat er met die vrede bedoeld wordt: het Evangelie. Of beter gezegd: 
Christus Zélf. Vrede is er door Christus. Vrede is er in Christus. Ja, vrede is Christus. 

Bladert u nu, tot slot, nog eens eenmaal terug naar Psalm 122:6. Maar leest u ditmaal 
eens de oude Statenvertaling of de King James Vertaling. Ziet u het verschil? In deze 

vertalingen wordt niet gesproken over vrede voor Jeruzalem maar vrede van 
Jeruzalem. Want lieve broeder of zuster, laten we één ding nooit vergeten: het gaat 
altijd om Christus. Niet Jeruzalem hoort centraal te staan in ons gebed, maar de 

Koning van Jeruzalem. Zijn vrede zij met u. De toekomstige vrede van Jeruzalem. 
 

 

Bron: www.israelendebijbel.nl 
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God,  

 

fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  
in het piekeren in de nacht,  
in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.  

Fluister het mij in,  
als de twijfel mij overvalt,  
als cynisme mijn geloof 
verjaagt,  
als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.  

Fluister tot mij, 
vriendelijk en beslist, 
dat U de vaste grond wilt zijn 
onder mijn voeten,  
als daglicht om mij heen zult 
zijn,  
de toekomst die mijn 
vertrouwen wenkt.  

Amen   

Ds. Marleen Blootens, Bron: Vaste grond 

 

Geloofsopvoeding thuis  
5x tips voor de herfst voor ouders met 
jonge kinderen 
 
Veel mensen ervaren God in de natuur. 
Door met je kind in de natuur te zijn, kun je 
hem of haar iets van die ervaring 
meegeven. 

 

 
 
Ervaar de grootsheid van de schepping 
door de stilte van een bos of door de 
branding van de zee. Voel de verwonde-
ring in de prachtig vormgegeven details in 
de natuur.  
 
Kijk bijvoorbeeld eens naar de lijnen 
waaruit een dennenappel is opgebouwd. 
Kijk naar het nut van ‘enge’ beestjes als 
maden en bijen, of naar de werking en 
veerkracht van ons eigen lichaam. De 
schepping is een levensgroot cadeau van 
God en mensen hebben de verantwoorde-
lijkheid er zorgzaam mee om te gaan; zo’n 
kostbaar cadeau koester en behandel je 
met respect. 
 
Wie dat gevoel ervaren heeft, kan ge-
nieten van de natuur, kan er God zoeken, 
is bereid ervoor te danken en is gemoti-
veerd om er als een verantwoordelijke, 
liefhebbende rentmeester mee om te 
gaan.                  

z.o.z. 
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Door je kind in te wijden in deze ervaring van verwondering en Gods aanwezigheid 
in de natuur, geef je het de kans verbondenheid te ervaren met het leven en met 
God zelf. 
 
1. Het bos in met je kind 
Ga deze herfst samen naar het bos. Schop lekker door de bladeren, zoek mooie 
takken, kijk naar paddenstoelen (niet plukken) en ander herfstschoon. Laat je 
kinderen op de grond zitten en met blaadjes spelen, laat ze dwarrelen en over hen 
heen gooien. Ruik de speciale herfstgeur! Verwonder je samen over de  schoon-
heid, de veelkleurigheid, de herfstgeur en het plezier dat hieruit voortkomt. 
 
2. Naar buiten als het regent 
Ga ook eens met je kind naar buiten als het regent; je kind vindt regen niet erg! 
Zoek plassen en stamp erin. Kijk omhoog en word gerust helemaal nat. Samen 
spelen in de regen geeft een gevoel van verbondenheid met elkaar, met de 
natuur, met het leven, en met God. Na afloop thuis natuurlijk gauw droge kleren 
aan en een kop warme thee met iets lekkers. 
 
3. Maak een ontdekkingsreis met je kind 
Maak met je kinderen een ontdekkingsreis. Spreek tijdens een wandeling met je 
kind af: ‘Als je iets bijzonders ziet, zeg je “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is 
...”, en dan moet ik het raden.’ Al radend wijs je op dingen (die al dan niet de 
goede kleur hebben), tot je de goede oplossing vindt. Probeer de fantasie verder 
te helpen door vragen te stellen: ‘Waarom zag je dit? Heb je het vaker gezien? Van 
wie is het? Hoe is het gemaakt/gegroeid?’ 
 
4. Beleef de natuur op de kinderboerderij 
Ga regelmatig met je kind naar een (kinder)boerderij. Er is altijd wat te zien, te 
beleven en te aaien. Kinderen komen spelenderwijs in aanraking met geitjes, 
kippen, eenden, koeien, konijnen en andere dieren. Op een kinderboerderij 
mogen kinderen soms de boer/beheerder ‘meehelpen’: voeren, borstelen, aaien, 
aan een hand laten snuffelen ... Je kind ervaart zo volop de pracht en diversiteit 
van de natuur. 
 
5. Maak je eigen moestuin 
Voor kinderen is het leuk en inspirerend om te zien hoe alles in een (moes)tuin 
groeit. Neem je kind eens mee naar een moestuin en vertel er zo veel mogelijk 
over. Je kunt ook samen een moestuintje in je eigen tuin of in een grote 
plantenbak op je balkon maken. Zo ervaart je kind hoe de natuur groeit en hoe 
ingenieus deze is, en leert hoe groente en fruit ons - door er goed voor te zorgen - 
tot voedsel kunnen zijn.                         z.o.z. 
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Gezocht:  
SchuldHulpMaatjes in Waadhoeke! 
  
Voor SchuldHulpMaatje Waadhoeke zijn we  
op zoek naar nieuwe SchuldHulpMaatjes.  
Geïnteresseerd? Lees snel verder! 
  
 
Wat doet een SchuldHulpMaatje? 
Als SchuldHulpMaatje ondersteun en begeleid je mensen met financiële 
problemen. Zodat zij financieel beter in balans komen en het weer zelf 
kunnen. Je brengt samen overzicht in inkomsten, uitgaven en onbetaalde 
rekeningen. Samen maak je een plan voor een oplossing. Maar zeker zo 
belangrijk: je wilt er voor iemand zijn. Jouw hulp begint met het zonder 
oordeel luisteren naar iemands verhaal. 
 
Voorbeelden van eigenschappen van een SchuldHulpMaatje: 
• Je voelt je betrokken bij mensen met geldzorgen of schulden en laat je  

niet leiden door vooroordelen. 
• Je bent minimaal een jaar beschikbaar. Hoeveel uur per week je kunt  

besteden, bepaal je natuurlijk zelf. 
• Je bent bereid een deskundigheidstraining te volgen van drie dagen en  

jaarlijkse bijscholing door middel van e-learning. 
 
Interesse om SchuldHulpMaatje te worden? 
Neem dan rechtstreeks contact op met de coördinator van SchuldHulpMaatje 
Waadhoeke: Adriaan Stap via coordinator@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl 
of via 06-45947194. 

 

 

Deze tips komen uit het boek ‘Geloven met plezier’. Hierin 
vind  je meer dan 100 ideeën om je geloof te verbinden met 
de praktijk van alledag: met muziek, viermomenten, de 
Bijbel en de natuur. Een schatkist voor jou en je (klein)kind, 
vol creatieve, actieve en verstillende geloofsavonturen. 

 
Dit boek is besteld en ligt in de open kast achter in de 
kerkzaal. Je mag het een poosje lenen. Gewoon meenemen 
en t.z.t. weer terugleggen zodat een ander het kan lezen of 
zelf aan iemand doorgeven. 
. 

 

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/geloven-met-plezier/9200000036516402/
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Ontmoetingsochtend voor vrouwen  
 

in de Skúl te St. Annaparochie 

D.V. dinsdag 7 november van 9.30 – 11.30 uur  

   

Wij nodigen u/jou van harte uit voor deze  

Ontmoetingsochtend.  

 

Het doel van deze ochtend is om met elkaar en naar elkaar te luisteren, 

te praten, veel en fijn met elkaar te zingen om zo elkaar te bemoedigen 

en op te bouwen in het geloof. 

 

Dominee Klaas van Marrum uit Winsum zal deze ochtend een verslag 

doen van een jongeren zendingsreis naar Albanië.  

Thema zal daarom zijn DE LANGSTE REIS. 

        

Inloop vanaf 9.15 uur. koffie/thee staan klaar. Waar? in de Skúl (bij de 

Rooms Katholieke Kerk), J.J. Costerstraat 1 te St. Annaparochie. 

 

Wil je meer weten? Mina Kuiken (tel. 0518 462056) & Bea Zijlstra (tel. 

0518 461350) willen u/jou graag te woord staan of mail naar 

info.ontmoetingsochtend@gmail.com. 
 

 

 

 

 
wanneer   wie       kerkenraad 

29 oktober   P. Knijff     Protestants 

 

  5 november  Tj. Lolkema    Protestands 

12 november   ds. H. Zijlstra, Amsterdam  Nij Altoenae 

  (Avondmaal) 

19 november  ds. L. Geijlvoet    Protestants 

26 november  M. Elzenga    Vrije Evang.  

 

 

Diensten Beuckelaer,  

Sint Annaparochie  
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Kerstactie voor de minima  
 

Als gezamenlijke kerken van Oude Bildtzijl, Nij Altoenae, Minnertsga, 
Vrouwenparochie, St. Jacobiparochie en St. Annaparochie hebben we besloten de 
“Kerstactie voor minima“ ook in 2023 te organiseren. Deze Kerstactie is alleen 
bestemd voor mensen die binnen de gemeentegrenzen van onze voormalige 
gemeente Het Bildt wonen. Het maakt niet uit of je lid bent van een kerkelijke 
gemeente. Leden van de deelnemende kerken die ergens anders wonen mogen 
ook deelnemen aan deze Kerstactie. Als u tot één van de volgende categorieën 
behoort en zelfstandig woont in de voormalige gemeente Het Bildt dan komt u 
voor een bijdrage in aanmerking als:  
 

1. U alleenstaand bent, zelfstandig woont en u 21 jaar of ouder bent en 
geen student. Uw netto maandinkomen bedraagt € 1250,- of minder. 

2. U een éénoudergezin bent met een netto maandinkomen van € 1250,- of 
minder. 

3. U een echtpaar vormt of samenwonend bent (met of zonder kinderen) 
met een netto  maandinkomen van € 1750,- of minder. 

4. U alleen een AOW-uitkering (zonder extra pensioen) geniet. 
 
Als u valt onder bovenstaande categorieën en u aanmeldt om een bijdrage te 
ontvangen dan gaat u tevens akkoord met het registreren van uw persoonlijke 
gegevens. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld en na gebruik 
vernietigd. Als u een bijdrage wilt ontvangen moet u dit vóór 26 november as. 
kenbaar maken door het antwoordstrookje in te vullen en op te sturen of in de 
brievenbus te doen.  
Behoort u zelf niet tot één van bovenstaande categorieën, maar kent u misschien 
mensen die voor een bijdrage in aanmerking komen, geef hun dan een tip door ze 
bijvoorbeeld een kopie van deze publicatie te geven. Deze publicatie is ook te 
vinden op de website www.pgsintannaparochie.nl. 
 
Het doet ons ook goed om te ervaren dat zowel particulieren als bedrijven deze 
actie elk jaar een warm hart toedragen en geld geven waardoor dit initiatief 
mogelijk wordt gemaakt. Daarom vragen wij opnieuw aan mensen die het qua 
inkomen beter hebben om ons te helpen deze Kerstactie ook dit jaar weer tot een 
succes te maken. Nadrukkelijk wordt ook bedrijven gevraagd een handje te 
helpen.  
 
Steun onze actie door uw bijdrage te storten op bankrekening NL21 RABO 0149 
8802 94 van de Diaconie Protestantse Gemeente te St. Annaparochie o.v.v. 
Kerstactie minima.  
 

Met z’n allen kunnen we er voor iedereen  
een mooi Kerstfeest van maken. 

 

Zie volgende pagina 

http://www.pgsintannaparochie.nl/
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Het ingevulde antwoordstrookje (uitknippen of overschrijven) vóór 26 november 
sturen of brengen naar: 

 
Diaconaal team Protestantse Gemeente Sint Annaparochie 

Van Harenstraat 67, 9076 BT St. Annaparochie  
 

 

Naam: ……………………………………………………………………….…………………………………………… 

Adres: ……..………….…....……………………………………….…..……..…….…..…..………………… 

Postcode/woonplaats: ....……….…..………..…..………………..….…..…….……………………. 

 

Ik val onder categorie:   1 2 3 4  (graag omcirkelen) 

Ik moet met …… (hoeveel) volwassenen rondkomen van 1 minimum inkomen. 

Ik heb ….. (hoeveel) minderjarige inwonende kinderen. 

________________________________________________________________________________ 

 

Omroep Zilt, voorheen Radio Eenhoorn 

Aanvang 9.30 uur 
 

 

wanneer   wie      

29 oktober   ds. Klaas van Marrum, Spannum/Winsum 

 

  5 november  ds. Roger Dragstra, Leeuwarden 

12 november  evangelist Dick Wolbers, Franeker 

19 november  ds. Haitze Wiersma, Scharnegoutum 

26 november  ds. Jeroen van Olffen, Menaldum 
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Herfst 
 

Een vleugje rozengeur komt langs, 
Een boom verschiet van kleur, 

De zwaluw trekt al richting zuid; 
De herfst staat voor de deur. 

 
De dagreis van de zomerzon, 
Wordt korter voor het oog, 

Steeds vroeger zakt zij in de zee; 
’t wordt herfst, is haar betoog. 

 
De wind rukt uit in volle vaart 

En gooit zich in de strijd, 
Zij neemt brutaal van alles mee; 

De herfst is nu een feit. 
 

De nachten lang, de dagen kort 
En weinig zonlicht meer, 

Maar God, de Schepper blijft altijd; 
Mijn Herder en mijn Heer. 
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